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Eenzaamheid is:

Lijden aan een gevoeld

gebrek aan verbinding







Eenzaamheid is:

Lijden aan een gevoeld

gebrek aan verbinding









Joost van den Vondel

1637

















Elisabeth Eybers – Respyt (1993)

Ek mis myself steeds minder

…

Ek hoop

om te voldoen aan omgekeerde bloei

en leeg genoeg te loop om vol te loop

met wat vanuit hierbuite binnevloei



Wrap-up

→ Eenzaamheid is lijden aan gevoeld gebrek aan verbinding

→ Eenzaamheid is een innerlijke gemoedstoestand

→ Mensen zijn vatbaar voor eenzaamheid, vanwege zelfreflectie

→ Gedurende een leven zal het verlangen naar verbinding andere 

vormen aannemen

→ De kunst is om dat verlangen naar verbinding goed te voelen, 

en er goed mee om te gaan


