Op www.filosofischcafehoogeveen.nl
vindt u onder meer het programma van
dit seizoen met aanvullende informatie.

Heeft u ideeén, wensen of opmerkingen
over het programma? Dan horen wij dat

graag!

De werkgroep bestaat uit:
Alex van der Haar, Hans Haasjes,

Margreet Jongebreur, Ernst Kuntz en
Klaas Reenders

De werkgroep is te bereiken via
info@filosofischcafehoogeveen.nl
of via 0528 - 272 899

Dit voorjaar organiseert Filosofisch Café Hoogeveen de cursus:

Wees blij dat het leven tijd(elijk) is

Cursus filosofie over tijd door Jan Keij, filosoof te Ruinen

Wilde u altijd al weten wie u ten diepste bent? Dan is deze cursus iets voor u! Want de
vraag ‘wat is tijd?’ zal regelrecht voeren naar het geheim of raadsel dat ieder mens is. Het
antwoord op die vraag wordt vooral gezocht met behulp van de boeiende gedachten van
Emmanuel Levinas (en in de marge een paar anderen) over de tijd. Niet alleen kunt u met
deze cursus een nieuwe kijk op uzelf krijgen. Bovendien valt te genieten van de creatieve
denkkracht, de prachtige schildering die van de mens, zijn oorsprong en zijn bestemming,
gegeven wordt. Geen abstract betoog dus. Wel wordt het uiterste van uw
ontvankelijkheid voor het nieuwe en ongewone gevergd. Maar de beloning zal groot zijn.

De cursus start op 11/10 en gaat verder op de volgende data: 1/11, 8/11, 15/11 en 22/11

Plaats: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27
Tijd: 19.30 : Start cursus
Kosten: € 60 voor de gehele cursus excl. syllabus

Wilt u zich aanmelden of meer informatie vooraf? Dan kunt u contact opnemen via P rog ra m m a n aj a a r 2 O 1 1

filosofischcafehoogeveen@gmail.com



In het Filosofisch Café is iedereen welkom
die van denken en praten houdt.

U bent van harte uitgenodigd om elke
laatste dinsdag van de maand uw geest
te scherpen tijdens inleidingen en
lezingen over bekende filosofen en
interessante onderwerpen, waarbij er

gelegenheid is van gedachten te wisselen.

Plaats:
Bibliotheek Hoogeveen
Willemskade 27

Tijd:
Inloop :19.00 uur - 19.30 uur
Aanvang: 19.30 uur

Entree: 7 euro (incl. koffie/thee)
Meer informatie vindt u op
www.filosofischcafehoogeveen.nl

en kunt u per e-mail aanvragen via
info@filosofischcafehoogeveen.nl

Leesgroepen

Filosofisch Café Hoogeveen organiseert

tevens leesgroepen. Informatie vindt u
op onze website.

Dinsdag 27 september 2011
Hannah Arendt; pleidooi voor menselijke
waardigheid

drs. Petra Bolhuis, filosoof

“De moraal gaat de mens aan in zijn unieke individualiteit. De maatstaf voor
goed en kwaad, het antwoord op de vraag “Wat moet ik doen?” hangt bij de
uiteindelijke analyse niet af van gebruiken en gewoonten, die ik deel met de
mensen om mij heen, en ook niet van een gebod van hetzij goddelijke, hetzij
menselijke oorsprong, maar van welke beslissing ik neem met betrekking tot
mijzelf” schrijft Hannah Arendt.

Petra Bolhuis licht deze zienswijze van Hanna Arendt vanavond toe.

Dinsdag 25 oktober 2011

De doorwerking van de klassieke filosofen

drs. Arend Jagersma, filosoof

De Griekse Oudheid vormt de bakermat van de westerse filosofie. Met name
de drie onbetwiste kopstukken uit de bloeitijd van de klassieke filosofie
(Socrates, Plato en Aristoteles) hebben de grote levensvragen op een nieuwe
en originele wijze overdacht. Hun antwoorden en die van hun Grieks-Romeinse
navolgers en critici hebben de geschiedenis van de wijsbegeerte mede vorm
gegeven en diepgaand beinvloed. De lezing beoogt een kennismaking met
enkele centrale thema'’s van de klassieke denkers.

Wat bracht hen tot hun opvattingen en waarin bestaat hun originaliteit?

Dinsdag 29 november 2011

Levenskunst: de rijkdom van het bestaan

dr.dr. Marianne Vogel, literatuurwetenschapper/levenscoach
Levenskunst is in de loop der tijden op talloze manieren gedefinieerd. Bijvoor-
beeld als de kunst om met weinig gelukkig te zijn. Of verbonden te zijn met
jezelf en alles om je heen. Of steeds verder te groeien in de richting van
innerlijke vrijheid. Of zinvol om te kunnen gaan met alles wat er in je leven
gebeurt. Marianne Vogel bespreekt verschillende auteurs die ons de
middelen aanreiken het leven in zijn volle rijkdom te ervaren en er betekenis
aan te geven.



