verbeelding
van de
samenleving

filosofieopmaat.wordpress.com

‘met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’

burgers maken zich zorgen over het morele gehalte van onze samenleving:
vervaging van normen en waarden, verharding, verruwing en verhuftering
» zinloos geweld, korte lontjes, de selfie-cultuur, etc

» graai-cultuur, bonussen, declaraties, Maserati’s, etc

> SIRe spotjes: “de maatschappij dat ben jij”

> Balkenende: “fatsoen moet je doen”

> Wouter Bos: “we moeten weer durven moraliseren”
» Rutte: “we ergeren ons aan hufterigheid, egoisme [...] het Dikke-ik”

» Motivaction: De grenzeloze generatie en de opmars van de B.V. IK
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de samenleving als verbeelding

Willem Schinkel: er bestaat er geen samenleving

als neutraal, objectief gegeven feitelijke werkelijkheid

> De gedroomde samenleving (2011): ... is een geloof

» Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven (2014):
WILLEM SCHINKEL
de samenleving is als God:

‘ Over nut
“jadereen gaat er van uit dat zij bestaat, en nadeel van
de sociologie

maar niemand heeft haar ooit gezien” “"I" or het

even
Boom

de samenleving als lichaam

Bralunan
Knowledge

Kshatriya
Defense

Vaishya
Sustenance

Shudra

Service




de samenleving als functies van de ziel

hoofd = verstand / inzicht

hart = passie / moed / trots / eer

onderbuik = behoefte / begeerte




de samenleving als sociaal contract




de
samenleving
als
klassenstrijd

“*"MAKING THE RICH EVEN RICHER
&0 & OURSELVES ONLY POORER
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